
Zeer geachte heer Burgemeester Buma en allen die Leeuwarden en Nederland besturen,

Ik ben tegen dat de winkels langer open zullen zijn dagelijks door de week, ik ben tegen dat 
zondagsochtends en op de feestdagen zoals de kerstdagen, de paasdagen en de pinksterdagen de 
winkels open zullen zijn, heel veel mensen zijn het met me eens. Waarvoor is dat nodig? Nergens 
toch is het voor nodig, wij mensen halen tot 1 januari 2020, ook zonder deze verruimingen onze 
boodschappen toch… Verruiming van de winkeltijden is helemaal niet noodzakelijk, helemaal niet 
hard nodig. 

Laat de zondag een rustdag blijven, helaas zijn er winkels zondagmiddags ook al open en door de 
week al tot 22.00 uur. Draait u weer terug alstublieft deze opening van winkels op zondagmiddags en 
tot ‘savonds 21.00 uur door de week in Leeuwarden.

Mensen hebben ruim voldoende tijd om boodschappen te doen en verruiming van de tijd op 
doordeweekse dagen en open op de feestdagen is daarom niet noodzakelijk, is nergens hard voor 
nodig. 

Ja alleen voor de commerci, de winkelketens, winkellieden willen meer en meer geld in de kassa. De 
meeste mensen liggen voor 23.00 uur al in bed. Voorts extra zal het veel aan energie kosten, 
betreffende elektra en gas. De vele kassamedewerkers en andere medewerkers in de winkels hebben 
de laagste lonen van alle medewerkers in Nederland. Dus geef geen toestemming voor deze 
verruiming van de tijden in de winkels en hou de winkels op zondagen en feestdagen gesloten 
geachte burgemeester Buma en wethouders en gemeenteraadslieden en allen die Leeuwarden en 
Nederland besturen.

Hoogachtend, 

Mevrouw E. Hiemstra


